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Pap, opo, we houden uan je en gijn je donkboar voor alles
wat je uoor ons hebt gedoan.
‘We getten ons leven in jouw gedachten voort.

Als het rouwrumoer rondom jou is verstomd,
de stoet voorbij is, schuifelende uoeten,
dan voel ik dat er een diepe stilte komt,
en in die stilte gol ik jou opnieuw ontmoeten.

We geggen ueel te gauw, het is voorbij.
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je gei.

Ik zal nog allijd gropjes met je blijuen maken,
we gullen samen door het stille landschap gaan.
Nu je mijn hand niet meer oan kunt raken,
raak je mijn hart nog duidelijker aan.

Toon Hermans



