
Mededeling van het Kerkbestuur EMS 

Wijziging aanvangstijden weekendmissen Epen – Mechelen - Slenaken 

Vanaf 1 juli 2025 worden de aanvangstijdstippen van de H. missen in de weekenden 

in Mechelen en Slenaken als volgt gewijzigd:  

In Mechelen zal de zaterdagavondmis vanaf 1 juli om 19.00 uur beginnen, in plaats 

van 18.00 uur. In Slenaken zal de zondagmis vanaf 1 juli om 09.30 uur beginnen, in 

plaats van 09.45 uur. Voor Epen is er géén verandering en blijft dus 11.00 uur. 

Deze aanpassingen houden verband met het komende vertrek van pastoor-deken 

Bronneberg. 
 

Nieuw schema van de vieringen vanaf 1 juli 2025: 

 Morgenster EMS Gulpen-Wijlre 

Maandag Eys 19.00 uur  Klein Gulpen 15.00 uur  

Dinsdag   Wijlre 9.00 uur 

Woensdag Wahlwiller 9.00 uur  Ackenshuis 10.15 uur  

Donderdag Nijswiller 19.00 uur Mechelen 10.00 uur  

Vrijdag  Epen 19.00 uur Gulpen 19.00 uur 

Zaterdag Nijswiller 19.00 uur Mechelen 19.00 uur  

Zondag Eys 9.30 uur 

Wahlwiller 11.00 uur 

Slenaken 9.30 uur 

Epen 11.00 uur 

Wijlre 9.30 uur 

Gulpen 11.00 uur 

Totaal 6 5 6 
 

Mededelingen Bieb Epen 'Effe zoeke' door 'frisse wind'! 

'Frisse wind' 

Bieb Epen ademt met een sprankelende vernieuwde indeling bij de 'volwassenen'. 

Boekenkasten vol verhalen hebben tijdens een wervelwind van verplaatsingen een 

nieuwe plek gekregen. TUSSEN de ''oudere' boeken, staan nu alle nieuwere aan-

winsten i.p.v. in een apart rek. Dit gaat voor een spannende ontdekkingstocht door 

onze Epense boekenwereld zorgen: speuren door de rekken op zoek naar die pas 

verworven titels. Bijkomend voordeel van deze samenvoegactie: al onze boeken-

series staan nu compleet bij elkaar (of er moet er net een of meer zijn uitgeleend aan 

andere leesavonturiers).  

Oude boeken, nieuwe aandacht 

En zo ontstaat er wellicht ook wat meer aandacht voor onze 'oudere boeken'? Die 

dragen vaak verborgen schatten in zich! Door de nieuwe indeling kan je dus boeken 

ontdekken die je anders misschien nooit van hun leven had opgepakt. 

'Effe zoeke' 

Even zoeken dus naar de nieuwste aanwinsten, maar de beloning is de moeite 

waard. Dit avontuur biedt een unieke kans om niet alleen nieuwe verhalen te vinden, 

maar dus ook om weer te genieten van de oude. Veel leesplezier gewenst! 

P.S.: Binnen afzienbare tijd zullen 50 gloednieuwe boeken te vinden zijn op deze 

manier! 
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Vakantie: tijd om je te verzoenen 

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, hoe staat het met mijn binnenkant? 

De zomermaanden zijn bij uitstek geschikt om er tussenuit te gaan en de boel de boel 

te laten. Vakantie is ook een goede gelegenheid om even afstand te nemen van het 

dagelijks leven, letterlijk en figuurlijk. Een bergtop in de Alpen, een strand in Spanje of 

een pittoresk pleintje in Frankrijk zijn goede plaatsen om eens na te denken over de 

vraag: wie ben ik eigenlijk en wat doe ik met mijn leven? Hoe gedraag ik mij ten op-

zichte van anderen? 
 

In een samenleving waarin gestreefd wordt naar steeds meer, groter en beter, wordt 

ook steeds duidelijker dat dé ideale wereld niet bereikbaar is. Iedereen loopt vroeg of 

laat tegen grenzen op. Vaak wordt de schuld bij anderen gelegd, door wie mensen 

zich gedwarsboomd voelen in hun wensen: de baas is incompetent, je partner wil niet 

luisteren, de allochtoon is bedreigend of de overheid doet haar werk niet goed. 
 

En soms voelen we onszelf tekort schieten. Dan leiden we onder de stress dat niets 

afkomt zoals we zouden willen, of het schuldgevoel dat we er niet zijn als anderen 

ons nodig hebben. Je kunt dan natuurlijk nóg harder gaan rennen om je doel te be-

reiken. Maar dat betekent vaak nóg meer stress en frustratie. 
 

Je kunt ook erkennen dat een mens gewoon niet alles kan en soms tekortschiet. Ver-

zoen je met andermans, maar ook je eigen tekorten. Vergeef anderen hun fouten en 

vraag vergeving voor je eigen tekortkomingen. Net als de weidse blik over een mooi 

landschap of de azuurblauwe zee in een ver vakantieland, kan dat weer nieuwe 

ruimte scheppen en kun je weer een frisse start maken. 
 

Vakantietijd, bij uitstek de tijd om je eigen spiegelbeeld eens aan te kijken en je de 

vraag te stellen: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, hoe staat het met mijn binnen-

kant? 

  

't kirkebledje 

Parochie St. Paulus Epen 

 

 



WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN 
 

Misintenties opgeven: Twanny Lardinois,  4551467

 maandag van 17.00-19.00 uur 
 

Huwelijken, doopsels en Kapelaan Jerry,  06-86395896 

bijzondere vieringen: jeromejerry92@gmail.com 
 

Bij afwezigheid van pastoor: kosters Loomans,  4552172 
 

Ziekencommunie 1e zondag v.d. maand: Jeu Janssens,  4552152 (na 18.00 uur) 

 

Vrijdag  4 juli: 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-Van Wissen. 

Voor ouders Rutten-Eijgelshoven. 
 

Zondag 6 juli: 

11.00 uur Voor Paula Janssen (namens neven en nichten). 
 

Vrijdag 11 juli: 

19.00 uur Voor ouders Piet en Annie Mulleneers-Vandeberg. 

Voor familie Vluggen-Van de Weijer en kinderen. 
 

Zondag 13 juli: 

11.00 uur 1e jaardienst voor Mia Notermans-Wienen. 

 Jaardienst voor Harry Belleflamme. 

 Jaardienst voor ouders Sprooten-Belleflamme. 

 Voor Marjon Sprooten-Bessems. 
 

Vrijdag 18 juli: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 

Zondag  20 juli: 

11.00 uur Jaardienst voor Sjos Willems-Vluggen. 

Jaardienst voor Anneke Habets-Dinessen. 

Voor Mia Vaessen-Bloemen. 
 

Vrijdag  25 juli: 

19.00 uur Voor het welzijn van de parochie. 
 

Zondag  27 juli: 

11.00 uur Voor Sjef Straat en overleden familieleden. 

Voor ouders Mathieu en Juliëtte Vluggen- Klinkenberg. 
 

Vrijdag  1 augustus: 

19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers- van Wissen. 

 

Zondag 3 augustus: 

11.00 uur 1e Jaardienst voor Martha Mulleneers-Bleser. 

Voor Wiel Mulleneers. 

Voor Rita Hupperetz-Bessems. 
 

Vrijdag 8 augustus: 

19.30 uur Voor ouders Piet en Annie Mulleneers-Vandeberg. 
 

Zondag 10 augustus: 

11.00 uur Jaardienst voor Jos Dingen. 

 Voor overledenen familie Frijns-Pinckaerts. 
 

Vrijdag  15 augustus: 

19.00 uur Geen H. Mis. 

19.30 uur H. Mis aan Kapel te Heijenrath. 
 

Zondag  17 augustus: Hoogfeest van Maria-ten-hemel-opneming;  

11.00 uur opgeluisterd met zang en orgelspel door Ronald Franssen 

Jaardienst voor Funs en Paula Brauers-Belleflamme. 
 

Vrijdag  22 augustus: 

19.00 uur Jaardienst voor Betsie Rompen en ouders Rompen-Belleflamme. 

 

 

Mededeling 

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 22 augustus voor de periode van 

22 augustus t/m 19 september. Misintenties uiterlijk vrijdag 15 augustus doorgeven. 

 

 

In verband met vakantie is de uiterste inleverdatum van teksten voor het 

volgende Kirkebledje verschoven naar donderdag 14 augustus. Gelieve hier 

rekening mee te houden! 

 

 

Overleden: Piet Voncken, Gulpen. 

 Moge hij voortleven in de vrede van de Heer. 

 

 

Gedoopt: Boas, zoon van Dennis Rekko en Michelle Tummers. 

  Welkom in onze geloofsgemeenschap. 

 
  



 

Pastoor Patrick Lipsch wordt onze nieuwe pastoor-deken. De kerkbesturen van 

Gulpen, Wijlre, Eys, Nijswiller, Wahlwiller, Mechelen, Epen en Slenaken en het 

dekenale bestuur zijn blij dat bisschop Ron van den Hout een nieuwe pastoor heeft 

benoemd voor onze 8 parochies en een nieuwe deken voor het dekenaat Gulpen. 

 

 

 

Pastoor Lipsch is 49 jaar en geboren in Heerlen-Molenberg. Hij is momenteel pastoor 

van 12 parochies in m.n. de gemeente Leudal o.a. in Neer, Haelen, Buggenum, 

Heythuysen en Baexem  

 

Voor zijn priesterwijding is pastoor Lipsch na zijn HBO-opleiding een aantal jaren 

werkzaam geweest in het Atrium ziekenhuis in Heerlen met het invoeren van 

kwaliteitssystemen en verandermanagement. Zijn roeping in 2000 tijdens de 

Wereldjongerendagen liet hem niet los en uiteindelijk is hij in 2004 gestart met zijn 

priesteropleiding in Rolduc. Na zijn wijding in 2010 was hij werkzaam als kapelaan in 

Stein (bij onze huidige pastoor-deken Bronneberg) en in Maastricht, en vanaf 2017 

uiteindelijk als pastoor in zijn huidige parochies.  

 

In het recente gesprek met de kerkbesturen en het dekenaal bestuur groeide een 

wederzijds vertrouwen en samen met onze kapelaans Siju en Jerry kijken we dan ook 

uit naar een goede samenwerking. Pastoor Lipsch is onder de indruk van het vele 

werk dat ontelbaar veel vrijwilligers verzetten in onze parochies. Patrick Lipsch is 

dankbaar jegens allen die dit begonnen zijn en kijkt hij uit naar het moment om 

hieraan ook zelf een bijdrage te mogen leveren. Daarbij wil hij graag de pastoor zijn 

van al onze 8 parochies. Zoals het er nu naar uit ziet, zal pastoor-deken Lipsch begin 

september zijn taak hier aanvaarden. De installatieplechtigheid in Gulpen is nog niet 

gepland. 

 

 
 


