Ter herinnering aan

Antoinetta Knops-Schroder

* 22 oktober 1924 te Cottessen
7 6 maart 2018 te Gulpen
Begrauven te Epen op 12 maart 2018

Weduwe van Mathieu Knops

Wij danken u hartelijk voor uw steun en aanwegigheid na het overlijden
en bij de uitvaartdienst van Antoinetta.

De geswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 14 april om 19.30 uur
in de parochiekerk St. Paulus Bekering in Epen.

Wees maar gerust nu, ik ben vrij.
Door je verdriet heen denk aan mij
dat ik nu zonder pijn,

en weet dat ik nu

Ruim 93 jaar geleden werd Netta geboren in Cottessen. In het gezin Schroder met 12 kinderen heeft ze al uroeg
moeten leren werken en gorgen, doordat haar moeder al jong stierf.

Na haar huwelijk werkte zij met hart en ziel samen met Mathieu op de boerderij aan de Geul in Cottessen.
De koeien, de varkens, het hooi in de wei, dat was haar Lust en haar leven. Familie en gasten kwamen steeds
naar haar toe, iedereen werd verwend met lekker eten en veel aandacht. Netta genoot van een spelletje

kaarten tot ‘s avonds laat.

Netta was met weinig teureden en bleef het liefst thuis. Zorgen en werken, daar leefde e voor. Ze was een
stille kracht op de achtergrond.

Voor Elian en Jef was ge altijd een grote steun en een gorgzame oma voor Jos en Dionne. Hoewel ze een
strenge moeder was, verwende ge de kleinkinderen graag.

Later verhuisden ge naar Epen. Hier ging het zorgen door en bleef Netta steeds uragen of het wel goed ging

met het werk en de dieren op Klein Kullen. Genieten kon ze van de bloemen en de tuin.
Na de dood van Mathieu ging het ook met haar minder goed. In Gulpen bloeide Netta weer op en genoot

%ij van de dagbesteding. Ze was tevreden.
Gaandeweg werd haar wereld kleiner en Netta werd broger. Het inleveren van gelfstandigheid deed pijn,

maar nooit klaagde ze hierover.
Ze was dankbaar voor haar achterkleinkinderen Maud, Finn, Nick. In de laatste weken was ze zo blij toen Fleur
geboren werd.

Haar laatste beetje kracht was op en ge is rustig ingeslapen. Haar Leven is voltooid. Het is goed geweest.
Verdrietig en dankbaar nemen we afscheid, maar met heel veel liefde in onge harten.



