In liefdevolle herinnering aan

Leonie Willems-Bastings
¥ Epen-Wittem, 1 maart 1939

+ Valkenburg, 30 oktober 2019

echtgenote van

Hub Willems

Hartelijk dank voor uw warmte en aandacht bij de ziekte en
het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder,
oma en zus.
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Met de trek van de kroenekranen richting het zuiden, is ook
Leonie vertrokken voor haar laatste reis. Voor haar was
Tippelder het centrum van de wereld. Voor ons was zij het
centrum van het gezin. Ze was graag thuis en haar deur en
hart stond open voor wie binnenkwam.

In haar werk als kraamverzorgster heeft ze honderden baby’s
verzorgd in de eerste dagen van hun leven en was ze de steun
en toeverlaat voor de jonge moeders en hun gezin. Voor de
gasten van Café Du Repos was ze veel meer dan alleen de
kastelein die hun biertje tapte. Toen haar moeder overleed
ging ze terug naar haar ouderlijk huis. Daar verzorgde ze haar
vader, ging terug in de kraamverzorging en genoot intens van
de kinderen en kleinkinderen om haar heen. Leonie was een
zorgzame echtgenote, (schoon)moeder, oma, zus en vriendin.
We zijn dankbaar voor alle liefde die we van haar ontvingen.



