Op zondag 24 februari 2019 om 10.45 uur herdenken wij Mia
tijdens de zeswekendienst in de H. Paulus Bekeringkerk te Epen.
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“Van beide ouders heb ik een part:
Van mijn vader de schouders,
Van mijn moeder het hart”

uit een gedicht dat Mia aan haar moeder schreef
Kostschool , 1952

Mia Vaessen-Bloemen

echtgenote van

Gerard Vaessen

Zij overleed op 78-jarige leeftijd voorzien van
het Heilig Sacrament der Zieken

Zo sterk en toch zo kwetsbaar...

Zo actief en onafhankelijk als ze altijd is geweest, viel het ma zwaar
om haar ziekte te accepteren. Stil en moedig heeft ze haar kruis
gedragen, zoals ze altijd ingetogen en op de achtergrond verbleef.
Dat ze de laatste weken omringd was door pa, alle kinderen en
kleinkinderen heeft haar veel kracht gegeven.

Onvoorwaardelijk was haar steun voor het gezin en de Gerardus-
hoeve, waar ze met veel passie haar schouders onder zette. Elk
initiatief droeg ze mee en haar niet-aflatende energie was cruciaal
voor de ontwikkeling van de bedrijven. Ma was een onvoorstelbare
doorzetter.

Ondanks alle drukte kwam het gezin te allen tijde op de eerste
plaats. Nooit was een vraag te veel, ze was altijd daar om ons te
helpen. Zorgzaam, geinteresseerd, optimistisch en altijd handig
met dagelijkse dingen. Integer, consequent in haar handelen en
bescheiden ging ze door het leven. Ma, je hebt ons zoveel geleerd
en meegegeven; we zullen je altijd dankbaar blijven!

Rust nu zacht. We zullen je enorm missen.

Gerard, kinderen en kleinkinderen



