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In dankbare herinnering aan

Eugene Bleger

“Saugustus 1934 - Heerlen- 118 november 2021

55

Ineke van Rijn

Op woensdag 24 november 2021 hebben wij samen afscheid genomen van Eugéne in
de parochiekerk Sint Paulusbekering te Epen. Aansluitend hebben we hem te ruste gelegd
op de r.-k. begraofplaots aldoar.

Fijn dat u samen met ons afscheid hebt genomen van Eugéne,

Ineke Bleger-uan Rijn, Eugéne en Joyce, Elin, Mats, Annette en Paul

Eugéne werd geboren als vierde Rind in het gegin van acht. Vader was heel blij met de
eerste goon. Toen na de oorlog nieuw perspectief gloorde, overleed vader Hubert Bleger

in 1946. Eugéne was toen twaalf joar. Hij volgde de landbouwschool en bestierde nadien
kundig en toegewijd de boerderij met voornameltijk metkuee. Op gijn dertigste werd het
boerenbedrijf gesaneerd en stapte hij over naar de horeca. Samen met broer Leopold en zus
Netty bouwden gij Pension Berghoeve uit tot volwaardig horecabedrijf.

In de Epense gemeenschap was Eugéne trouw lid van het gangkoor. Jarenlang was hij
ook actief voor de ploatselijke Vereniging de Zonnebloem. In de carnavalsoptocht werd
hij graag gegien als originele Eingelganger. Zo trok hij in 1972 de voorfinanciering van de
kerkrestauratie vlot met ‘de tweede ton'.

In 1974 trouwde Eugéne met Ineke, uit welk huwelijk goon Eugéne en dochter Annette
werden geboren. Tot zijn geventigste heeft Eugéne in het hotel gewerkt. Gelukkig waren
Ineke en hem daarna nog mooie joren gegund in Remersdaal. Met wandelen en gwemmen
bleef hij in conditie. De laatste jaren in Gulpen taande zijn gezondheid en moest hij het
rustig aan doen. Hij las veel en vond afleiding in de sport op de televisie. Tot het laatst hield
hij belangstelling voor het dorp Epen en hel familiebedrijf.

Na een lang en welbesteed leven nemen wij dankbaar ofscheid van Eugeéne,



