In liefdeuolle herinnering aan

Mia Straat

* Epen, 20 juli 1939 T Heerlen, 17 april 2021

Hartelijk dank voor uw steun en medeleuen die wij
uan u mochten ontvangen na het overlijden en
bij de uitvaart van Mia.

Familie Knops-Straat
Familie Straat

De geswekendienst gal worden gehouden
op gaterdag S juni om 19.30 uurin
de parochiekerk Sint Paulus Bekering te Epen.

Mia

Jij was er altijd voor de mensen om je heen en zorgde

je hele leven voor anderen. ledereen was welkom voor
een kopje koffie en een gezellig praatje. Altijd hartelijk
en gasturij, dat zat in je bloed en had je uan jongs af aan
meegekregen van je ouders.

Je groeide op als jongste van het gegin met twee gussen
en een broer in het hart van Epen. Samen met je ouders
en zussen runde je het familiehotel, Met veel plegier

& passie stond jij in de keuken en de gasten mochten
vele jaren genieten van jouw kookkunsten. Je maakte
overheerlijke gerechten waar gasten nu nog over
spreken. Voor iedereen om je heen werd goed gezorgd en
hard werken was je niet ureemd. Het hotel was je leven
en toen Daniélle het bedrijf ouernam bleef je betrokken
en hielp je nog met veel plegier mee.

Je leefde je hele leven samen met je zus Lies. Jullie waren
een twee-eenheid en samen genoten jullie van gegellige
uitstapjes en vakanties. Toen Lies ongeneeslijk ziek
werd, zorgde jij al die jaren onuoorwaardelijk met veel
liefde voor haar in haar eigen vertrouwde omgeuving.
Je hebt altijd in Epen bij het familiebedrijf en naast je
ander gus Miny met haar gezin gewoond, dat was jouw
wereld. Je was snel tevreden en ging graag wandelen
en naar de yoga. De laatste jaren genoot je samen met
je nicht Bertine uan de sociale activiteiten in het dorp;
oals gegellig kaarten in het Trefpunt, lekker eten bij de
Hoeskamer en uitstapjes met de Ouderenuereniging.

Nu ben je weer samen met diegene die je zo liefhad.

Adieé Mia, dank je wel voor alles.
Je hebt voor altijd een speciaal plekje in ons hart.



