
 

Volop beweging rondom de kerk 

De afgelopen weken was het genieten op het bankje voor onze parochiekerk. Er was letterlijk 
veel beweging te zien. Te beginnen met onze vitale inwoners die allen te voet en op de fiets 
de wegwerkzaamheden trotseerden en daarbij dagelijks met iets meer aandacht onze 
parochie passeerden en er een halt hielden. Door die verkeersluwe weken was er ook meer 
ruimte voor onze parochie om het middelpunt te zijn. Geen getoeter van scooters, 
schreeuwende fietsers, lawaai van motoren of het vele autoverkeer. Maar luisteren naar de 
stilte. 

Maar rondom en in onze parochie was het allesbehalve stil. De vele vrijwilligers waren aan 
de slag met de voorbereidingen voor de processie en het onderhoud van onze parochiekerk. 
Zo kon op g’n Sjtroat volop 
beweging gezien worden rondom 
onze kerk. Er werd gesnoeid, 
gepoetst, geoefend en versierd. Een 
mooie aanloop naar deze feestelijke 
dag waarop geloof, traditie en 
gemeenschapszin jaarlijks samen-
komen in het hart van ons dorp. 

Op g’n Sjtroat wenst u een mooie 
zomer toe 
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Vanaf juli 2025 aanvang van de wekelijkse zaterdagavondviering om 19u. 
Aanvang van de geplande vieringen  op zon- en feestdagen om 9.30u. 
Viering op donderdag 10.00 uur 
 

Vernieuwde site parochie. 
Onder de naam  parochies E-M-S  (Epen-Mechelen-Slenaken) treft u de 
gezamenlijke informatie site en jaarplanner aan over de federatie parochies  
Epen, Mechelen en Slenaken.                                                                                                                      
Redactieadres Johannesklokje: pastoriemechelen@gmail.com 
 



“Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u, en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en 
vruchten voort te brengen, blijvende vruchten.” (Johannes 15,16) 
 
Beste parochianen, Met vreugde en diepe dankbaarheid kijk ik terug op een onvergetelijk 
moment in mijn leven: mijn eerste Heilige Mis op j.l. zondag 16 maart in Mechelen. Wat een 
genade om deze bijzondere dag te mogen delen met u allen – een dag die mij voor altijd zal 
bijblijven. Dit vers uit het Evangelie van Johannes heb ik gekozen als mijn motto bij mijn 
priesterwijding, omdat het voor mij een duidelijke oproep van God was. Het herinnert mij 
eraan dat ik niet door mijn eigen menselijke verdiensten, maar door de wil en genade van 
God geroepen ben tot het priesterschap. Het is een geschenk waarvoor ik Hem oneindig 
dankbaar ben. 
 
Uw betrokkenheid en medewerking hebben deze viering tot een gezegend en onvergetelijk 
moment gemaakt. Samen hebben we ons geloof mogen beleven en versterken, en dat 
vervult mij met vreugde en dankbaarheid. Uw gebeden, aanwezigheid en warme 
ondersteuning betekenen veel voor mij en geven mij de kracht en inspiratie om mijn roeping 
met volle overgave te vervullen. 
 
Ik hoop en bid dat ik met uw blijvende steun, begeleiding en samenwerking verder mag 
groeien in mijn priesterlijke dienst en dat we samen mogen blijven bouwen aan een sterke, 
gelovige gemeenschap. 
 
Nogmaals, uit de grond van mijn hart: hartelijk dank! Moge de Heer u allen overvloedig 
zegenen en begeleiden op uw levensweg. 
 



Beste medeparochianen,                       Juni 2025 

HABEMUS PASTOREM! 

Toen er een paar weken geleden witte rook in Rome 

was, was er zwarte rook voor onze parochies. Pastoor-

deken Bronneberg kreeg een nieuwe benoeming in 

Schinnen. Voor onze 8 parochies in Gulpen-Wittem is 

er inmiddels ook sprake van witte rook.  

Met grote vreugde en dankbaarheid mag ik u namens de kerkbesturen van Gulpen, Wijlre, 

Eys, Nijswiller, Wahlwiller, Mechelen, Epen en Slenaken en het dekenale bestuur mede-

delen dat bisschop Ron van den Hout, met ingang van 1 september, een nieuwe pastoor 

heeft benoemd voor de 8 parochies en een nieuwe deken voor het dekenaat Gulpen. 

Pastoor Patrick Lipsch, momenteel pastoor van 12 parochies in de gemeente Leudal wordt 

de nieuwe pastoor-deken. Hij is 49 jaar en geboren in Heerlen-Molenberg.                         

Voor zijn priesterwijding is pastoor Lipsch na zijn HBO-opleiding een aantal jaren werkzaam 

geweest in het Atrium ziekenhuis in Heerlen met het invoeren van kwaliteitssystemen en 

verandermanagement. Zijn roeping in 2000 tijdens de Wereldjongerendagen liet hem niet 

los en uiteindelijk is hij in 2004 gestart met zijn priesteropleiding in Rolduc. Na zijn wijding 

in 2010 was hij werkzaam als kapelaan in Stein en in Maastricht, en vanaf 2017 uiteindelijk 

als pastoor in de huidige parochies van de gemeente Leudal.  

In het recente gesprek met afgevaardigden van kerkbesturen en het dekenaal bestuur 

groeide een wederzijds vertrouwen en samen met onze kapelaans Siju en Jerry kijken we 

dan ook uit naar een goede samenwerking. Pastoor Lipsch is onder de indruk van het vele 

werk dat ontelbaar veel vrijwilligers verzetten in onze parochies. Pastoor Lipsch is dankbaar 

jegens allen die dit begonnen zijn en kijkt hij uit naar het moment om hieraan ook zelf een 

bijdrage te mogen leveren. Daarbij wil hij graag de pastoor zijn van al onze 8 parochies.  

Laten we de komende weken samen bijzonder bidden om Gods rijkste zegen over onze 

parochies en onze nieuwe pastoor-deken Patrick Lipsch. Opdat God ons allen de wijsheid en 

kracht mogen schenken op onze gezamenlijke weg! 

 

Vastenactie parochie Mechelen, Epen en Slenaken 2025. 

Dit jaar werd met uw bijdrage aan de vastenactie 2025 een project voor “Schoner koken, 

beter leven” in Oeganda ondersteund. Vaak moeders met kinderen die met moed en 

vindingrijkheid proberen met schoner koken hiermee het verschil met elders in hun land 

een beter leven maken. Met uw gave tijdens deze vastenactie in onze EMS-parochies  werd 

een totaal bedrag van € 1126,64 bijeen gebracht.   Bedankt  hiervoor 



Maandelijkse  thuiscommunie 

Iedere 1e vrijdagochtend van de maand wordt de thuiscommunie 
rondgebracht bij de parochianen die wegens lichamelijke beperkingen 
de eucharistieviering in de parochiekerk niet meer kunnen bijwonen.   
Enkele dagen van te voren worden de deelnemers telefonisch eraan 
herinnerd dat de 1e vrijdag van de maand nadert. Wilt u de 
thuiscommunie graag ontvangen, neem dan gerust contact op met 
kapelaan Jerry.         
Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 043-4573234  of 06- 86395896. 

 

Zomerse processie 2025. 

Vanwege de te verwachten tropische temperaturen werd op  kermiszondag 22 juni de 

voorkeur gegeven aan een ingekorte processie-route. Harmonie, schutterij, gemengd 

kerkelijk zangkoor, scouting, ouders met communicanten en de vele overige deelnemers 

trotseerde de tropische temperatuur door actief deel te nemen.  

Kapelaan Jerry, parochieraad, processiecomite, de vele kerkvrijwilligers en omwonenden 

van de Wienberg verleende massaal hun actieve welwillende medewerking.   

De druk bezochte openluchtmis in de Wienberg, met aansluitend de terugtocht in processie 

naar de kerk, werd in de kerk met het Te Deum afgesloten.  

 

vrijwilligers Wienberg 

 

 

H.Mis in de Wienberg       


