
Het kindje Jezus verwelkomen ❤  
kapelaan Marthoma 

Advent is een begin van het nieuwe 
geestelijk jaar. Met januari begint het 
nieuwe jaar. In het kerkelijk jaar is dat 
met kerstmis. De geboorte van het 
kindje Jezus in Bethlehem is het begin 
van het kerkelijk jaar. Tevens heeft 
het begin van onze huidige jaartelling 
ook met de geboorte van Jezus te 
maken. Het is nu bijna 2024 jaar 
geleden, het jaar nul. Alles wat er 
vóór komt noemen we: Voor Christus 
en alles erná: Na Christus. 

In de maand december zien we in de winkels de adventskrans en adventskalender. In de adventskrans 
zien we 4 kaarsen. De Advent begint altijd de 4e zondag voor Kerstmis en beslaat 4 zondagen.  Je 
begint de eerste zondag met het aansteken van een Advent kaars en elke zondag steek je er een 
nieuwe bij aan. Zodat je net voor de Kerstdagen 4 kaarsen hebt branden. Het is een soort 
voorbereiding om Jezus in ons dorp, in ons huis en in ons hart te verwelkomen. 

Hoe verwelkomen we Jezus in ons hart? Dat doen door iets te doen zoals Jezus dat deed. Jezus was 
iemand van belangeloze liefde, van dienstbaarheid, van vriendschap en van zorg. Deze vier weken, 
terwijl we elke zondag een nieuwe kaars aansteken, zouden we ook samen als dorp of alleen een van 
de daden van Jezus kunnen doen.  Bijvoorbeeld: 
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BELANGELOZE LIEFDE 
Iemand een plezier 
doen zonder enige 
verwachting dat iets 
teruggedaan wordt. 

1
DIENSTBAARHEID 

Thuis gewoon helpen 

2
VRIENDSCHAP 

Bel een vriend die je al 
lang niet gesproken 

hebt of vergeten bent 

3
ZORG 

Bezoek een 
alleenstaande of 

oudere 
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Een B(l)oeiende 
toekomst voor jong en 
oud in onze kerk 
Robbert Dautzenberg 

De afgelopen periode is veel gesproken over 
het wel en wee van onze parochie. De 
toekomst kunnen van de kerk kunnen we niet 
negeren, ook al zouden wij dat soms stiekem 
willen. Zo ook die grap over de lege 
kerkbanken tijdens de mis: We vroegen ons af 
waar iedereen was, en toen hoorden we het: 
"Ze zijn allemaal naar het café gegaan, want 
daar schenken ze tegenwoordig ook wijn." 
  
Dit parochieblad gaat over hoop en 
verwachting. Hoop op een goede toekomst: 
goede gezondheid, plezierige studie en werk, 
een plek om te wonen. We kijken vol 
verwachting uit naar de komst van het 
Kerstkind. Een klein kind met een grote 
boodschap: VREDE voor alle mensen. Dit 
betekent dat ook jongeren betrokken moeten 
worden bij het kerkgebeuren op een manier 
die aansluit bij hun levensstijl. Als parochie 
gebruiken wij ook al af en toe een emoji om 
de boodschap wat speelser over te 
brengen. 😇 🙏  Onze kapelaan is er zeer actief 
mee, zo zien we al met regelmaat een ‘like’ en 
een ‘share’ op Social Media van hem 
verschijnen. 
  
Ik hoorde een van onze inwoners zeggen: 
“sommige tradities kunnen best een update 
gebruiken”, een foodtruck-festival na de Bronk. 
Hemelsbrood, heerlijke vis, een goede 
combinatie om met elkaar in contact komen. 
Heilig voedsel voor de ziel en voor de 
maag 😄 . 
  

Maar humor terzijde. Onze kerk is een 
gemeenschap die draait om liefde, empathie 
en verbondenheid. Laten we deze waarden 
koesteren en de ideeën van jongeren 
omarmen, ongeacht hoe ze hun geloof 
beleven. Laten we zo de verbinding maken 
tussen traditie en vernieuwing, door samen op 
weg te gaan, met een glimlach en een 
knipoog, naar een gezamenlijke toekomst 
voor onze kerk. 
Op g’n Sjtroat 🤭 🤗 ✨  
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2024 
Inmiddels is de ouderavond van de Eerste 
Heilige Communie geweest. Met Pinksteren 
op 19 Mei 2024 zal de Eerste Heilige 
Communie plaats vinden. Op vrijdag 26 
januari begint de voorbereiding via de 
lessen op school. Dit jaar zijn er 9 kinderen 
aangemeld voor de Heilige Communie. 

HET VORMSEL 2024 
De vormselviering is gepland op vrijdag 14 
juni 2024.  
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WAT ER IN DE KERK GEBEURDE … 

Martinus vieringen & 
 installatie van de nieuwe 

scouts 

De opening van de 
carnavalseizoen 2024 

De Harmonie Sint Cecilia met 6 
jubilarissen 

PAROCHIEKALENDER 

Zaterdag 2 december 
18.00 uur H. Mis Eerste zondag van de Advent 

Zaterdag 9 december  
18.00 uur H. Mis Tweede zondag van de Advent 

Vrijdag 15 december 
20.00 uur Kerstconcert Mechels Vocaal Ensemble 

Zaterdag 16 december 
18.00 uur H. Mis Derde zondag van de Advent 

Zaterdag 23 december 
18.00 uur H. Mis Vierde zondag van de Advent 

Zondag 24 december 
16.00 uur Gezinsviering met kerstspel 
20.00 uur Plechtige Nachtmis met Gemengd Kerkelijk 
Zangkoor en Schola Cantorum 

Maandag 25 december Hoogfeest van Kerstmis 
9.30uur Heilige Mis met kerstliedjes door Ilse Willems 🎸  
14.00 uur – 16.00 uur. Kerk open voor bezichtiging 
kerststal 

Dinsdag 26 december Tweede Kerstdag 
9.30 uur Plechtige Hoogmis met Vocalgroup Magan 
14.00 uur – 16.00 uur. Kerk open voor bezichtiging 
kerststal 

Zaterdag 30 december 
Feest Heilige Familie 
18.00 uur Hoogmis met Te Deum 

Maandag 1 januari 2024 Nieuwjaarsdag 
9.45 uur H. Mis in Slenaken voor de parochies EMS 

Zaterdag 6 januari Hoogfeest Heilige Driekoningen 
18.00 uur H. Mis met Gemengd Kerkelijk Zangkoor en 
Schola Cantorum  

* Elke donderdag wordt er een stille H.Mis om 10.00 u in 
van de Looij zaaltje gevierd. 



Kerstactie Douwe 
Egbertspunten voor 

Voedselbanken 

De Lionsclubs Maastricht Trajectum en Eijsden-
Mergelland vraagt onze medewerking voor de 
landelijke inzamelingsactie van Douwe 
Egbertswaardepunten voor de Kerstactie ‘Koffie 
voor de Voedselbanken’. Deze waardepunten op 
de zijkant van verpakkingen van koffie- en 
theeproducten worden door Douwe Egberts 
omgewisseld tegen pakken koffie ten gunste van 
de regionale voedselbanken.  

Vorige jaren haalden zij, mede door de 
ingeleverde punten in Mechelen, voor meer dan 
1.000 pakken koffie aan DE-punten op. DE 
verhoogt het aantal punten met 10%   en 
bezorgt de koffie daarna bij de Voedselbanken, 
in ons geval de Voedselbank Limburg-Zuid.  

Graag brengen wij deze Kerstactie onder uw 
aandacht. U kunt uw Douwe Egbetspunten 
doneren in de daarvoor bestemde collectebus in 
de hal van de kerk. Van harte aanbevolen! 

Inzamelactie voor de 
Voedselbank 

Ook dit jaar zamelt de Paus Franciscusgroep in 
Wijlre en Gulpen, samen met Mechelen, Epen en 
Slenaken weer voedsel in voor de voedselbank. 
Met het inzamelen van lang houdbare producten 
helpen wij samen gezinnen in Limburg die 
helaas niet in deze eerste levensbehoefte 
kunnen voorzien. 

Wij met z’n allen kunnen er voor zorgen dat er 
‘wat meer spek op de ribben’ komt van de 
Voedselbanken, zodat zij een buffer kunnen 
vormen voor dié momenten dat zij geen aanvoer 
van middelen hebben. Dit is hard nodig omdat 
steeds meer supermarkten de “good to go” 
producten zelf gereduceerd verkopen en er dus 
minder aanvoer is richting de voedselbank! 

Boodschappenlijstje 

Op het boodschappenlijstje staan dit jaar: pasta, 
bakolie/olijfolie, rijst, blikgroente, blikken vlees, 
houdbare zuivel in pakken, koffie en thee, 
aardappelpuree (pak), houdbaar broodbeleg 
(o.a. jam,hagelslag,stroop), vruchtensap (pak) 
en maandverband. 

U kunt op donderdag 7 december tussen 10.30 
en 12.00 uur & op zaterdag 9 december tussen 
10.00 en 12.00 uur terecht in het van de Looij 
zaaltje, Mechelen. 
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De vastenactie 2023 

De vastenac*e 2023 hee/ in onze 
parochie €  1177,69 opgebracht. 
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