
Ieder seizoen heeft z’n charme… 

Afgelopen weken was het hot idem op het nieuws: temperaturen op record 
hoogtes, en dat in de winter! Planten tonen al de eerste signalen van de 
lente… een mens zou van minder de tel kwijtraken. Maar gelukkig zijn er 
ook nog altijd zekerheden: Aswoensdag komt er aan… op weg naar Pasen! 
Een periode van bezinning, inkeer en vasten. Serieuze zaken, die niet altijd 
uitkomen, of op z’n minst, zaken die niet altijd onze voorkeur hebben. 
Daarom gooien we de dagen 
voordien nog even alle remmen los! 
Iedereen op z ’n eigen wijze, 
natuurlijk. In deze periode van het 
jaar kijken we niet raar op bij het 
zien van geschminkte of verklede 
mensen op straat. Wekenlang is men 
b e z i g m e t b e d e n k e n w e l k e 
verkleedpartij het meest gepast zal 
zijn, welk masker spreekt aan, enz… 
Uitbundig lachen, elkaar eens voor 
de gek houden, muziek. Jong en oud 
wil even meedoen aan dit spel. Een mens moet af en toe eens gek kunnen 
doen om er daarna weer serieus tegenaan te gaan! 
De charme van deze periode is dat carnaval zo een soort ‘lenteschoonmaak 
van de ziel’ is. Het schept tegelijk een band met de mensen om je heen. 
Oprechte humor, met respect naar elkaar, dat lucht op! Dat helpt ons om 
de periode erna, wanneer het serieuzer wordt, verder te kunnen. 

Sjpasvolle carnaval toegewenst, 
P. Bronneberg, pastoor-deken
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Mechelen kleurt rood-geel-groen 
Robbert Dautzenberg: We mogen weer, heb ik velen parochianen de afgelopen 
weken horen zeggen. Eindelijk weer een “normaal” carnavalsseizoen, met de 
jaarlijkse hoogtepunten. Een tijd waarin we samen optrekken, samen de 
schouders eronder zetten om er in een grote polonaise met z’n allen een groot 
feest van te maken. Even uit de waan van de dag geraken en genieten van al het 
moois dat Vastelovvend ons te brengen heeft. De komende dagen beloven weer 
een groot feest te worden in Mechelen.  
Maar het is ook het ideale moment om elkaar ‘onder g’n erm’ te nemen en ook degene in onze parochie 
waarmee het minder gaat, mee te nemen in het gezamenlijke feest. Laten we er samen met alle parochianen 
een mooi carnavalsfeest van maken, met oog voor elkaar. 
Op g’n Sjtraot wunsjt uch ing sjun carnaval! 

Aanspreekt punt voor de diensten 
Kapelaan Marthoma 

Tel. 4573234 Mob. 06-38432823  
kapelaanmarthoma@gmail.com                                      

www.parochiesems.nl 

Geduld 
Zoveel mensen zijn alleen 

Zoveel harten zijn van steen 
Zoveel steden zijn verwoest 
Zoveel harten vastgeroest 

  
Zoveel onrecht wordt begaan 

Zoveel kwaad wordt er gedaan 
Zoveel leed, zoveel verdriet 

Zoveel nog dat niemand ziet. 
  

En dan nóg lijkt U niet nodig 
Vindt men Jezus overbodig 

Nog wil men het niet erkennen 
  

Lijkt men aan dit kwaad te 
wennen 

Nog geeft men Uw naam de 
schuld 

Hoelang heeft u al geduld? 
  

Tekst: 
Anne Lies Mossel-de Kievit 

Redactieraad Johannesklokje
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WAT ER ZOALS IN EN ROND DE KERK GEBEURDE … 

Dialectmis Carnaval 
Op zaterdag 12 februari waren de hooglustigheden van CV De Breuzelère en JCV De 
Breuzelèèrkes te gast in de traditionele carnavalsmis in Mechelen. Prins Stan I (Meentz) en 
president André Peelen namen de lezing en de voorbede voor hun rekening. Prinses Elza 
(Wetzels) en hofnar Fenne (Brans) declameerden het openingsgedicht terwijl Prins Ties I 
(Pijls) het slotgedicht voor zijn rekening nam. De H. Mis werd met dialectliedjes 
opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor. Een mooie happening! 
  
Aswoensdag, begin veertigdagentijd 
Alle gelovigen worden de komende tijd uitgenodigd om na te denken over hun doen en laten en hun hart klaar 
te maken voor het feest van Jezus’ verrijzenis. Als teken daarvan maakt in de katholieke kerk de priester een 
kruisje met as op het voorhoofd van ieder die dat wil. Ook bij ons in de kerk kan dat op Aswoensdag. Aan de ene 
kant is het een teken dat wij allemaal sterfelijk zijn. Aan de andere kant is het ook een oproep om anders te gaan 
leven, meer zoals Jezus het ons heeft voorgeleefd.  
  
‘Mensen onderweg’ Vastenactie 2023 
De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van mensen die hun huis 
moesten verlaten. Zij ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of grote natuurrampen. Anderen 
zijn van hun land gezet. Allemaal proberen ze elders een nieuw bestaan op te bouwen. 
Soms is dan een klein duwtje in de rug nodig. Dat wil Vastenactie ze graag geven!  
Uw gift overmaken kan op IBAN-nummer: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, 
Den Haag De enveloppen Vastenactie met uw gift kunt u tot en met Tweede Paasdag 
deponeren in de collectebus in de kerk of in de brievenbus van het parochiekantoor 
Heerenhofweg 4.  
  
Op weg naar het feest van Palmpasen 
Het ligt in de bedoeling om een voorleesuurtje ‘Op weg naar Palmpasen’ te organiseren voor 
kinderen van de basisschool. Meneer kapelaan vertelt een verhaal uit de Bijbel waarna 
aansluitend een knutselwerkje hierover met de kinderen gemaakt wordt. De laatste sessie wordt 
gebruikt om samen een palmpasenstok te maken. De bijeenkomsten vinden plaats aansluitend 
aan de schooltijd. 
  
Douwe Egberts waardepunten voor de voedselbank 
De inzamelactie van DE-punten door Lionsclub Maastricht mag geslaagd heten. De opbrengst was 
overweldigend. Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen. 
  
Kerkbijdrage en collecte nu ook via QR-code 
Tijden veranderen en wij veranderen mee. Betalen met contant geld is bijna ‘uit de mode’. Dat 
merken we ook bij gehouden collectes. Toch hebben wij uw financiële steun hard nodig. Zonder uw 
bijdrage zou het maar een kale bedoening in onze kerk worden: geen bloemversiering, geen zang 
en orgelspel, geen speciale vieringen enz.  
Sinds afgelopen december is het ook mogelijk om via een QR-code uw gift te doneren. Gebruik de 
Camera App op je telefoon. Scan de QR-code om � 2,00 of een ander bedrag over te maken. Donatie door middel 
van overboeking kan natuurlijk ook op NL 17 RABO 0132 2044 44 t.n.v. Parochie Mechelen o.v.v. gift.  
  
Communievoorbereiding gestart 
De communievoorbereiding vindt plaats na schooltijd en de lessen worden om beurt gegeven door kapelaan 
Marthoma en oud-onderwijzer Lei Koonen. Dat gebeurt op vrijdagmiddag, als voor groep 4 de lesdag er om 
12.00 uur opzit. Dan wordt er nog een uurtje door de communicantjes aan vastgekoppeld en wel van 12.30 – 
13.30 uur. De kinderen helpen de komende weken ook mee bij het ‘dienen’ van de H. Mis. Als misdienaartje 
raken ze zo met de rituelen in de kerk bekend.  
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Parochiekalender 
februari 
Do 16 februari 
10.00 uur - dagmis 
Za 18 februari 
18.00 uur - avondmis 
Wo 22 februari      
18.00 uur - Aswoensdag  
 avondmis met askruisje 
Do 23 februari 
10.00 uur - dagmis 
Za 25 februari 
18.00 uur - 1e zondag van de Vasten 

maart 
Do 2 maart 
10.00 uur - dagmis 
Za 4 maart 
18.00 uur - 2e zondag van de Vasten 
Do 9 maart 
10.00 uur - dagmis 
Za 11 maart 
18.00 uur - 3e zondag van de Vasten 
Do 16 maart 
10.00 uur - dagmis 
Za 18 maart 
18.00 uur - 4e zondag van de Vasten 
Do 23 maart 
10.00 uur - dagmis 
Za 25 maart 
18.00 uur - 5e zondag van de Vasten 
Do 30 maart 
10.00 uur - dagmis met 
boeteviering 

april 
Za 1 april 
18.00 uur - avondmis met 
palmwijding 
Do 6 april 
19.00 uur - Witte Donderdag 
Vr 7 april 
15.00 uur - Goede Vrijdag 
kruisweg 
Za 8 april 
18.00 uur - Paaswake 
Ma 10 april 
10.00 uur - Tweede Paasdag 
Do 13 april 
10.00 uur - dagmis 
Za 15 april 
18.00 uur - Viering Beloken Pasen 

Mededelingen 
Parochie Mechelen, Kerkbestuur EMS en Dekenaat Gulpen 

Parochieavond 14 maart in ‘A gen Sjoeël’ 
De besturen van de parochies aangesloten bij het dekenaat Gulpen zijn 
van plan om in elk cluster Parochieavonden te houden. Zo ook in het 
cluster Epen Mechelen Slenaken. Voor de parochie Mechelen staat de 
avond gepland op dinsdag 14 maart a.s.om 20.00 uur in de 
gemeenschapszaal ‘A gen Sjoeël’. Op deze avond zal door het kerkbestuur 
en het pastoraal team van de parochies van Mechelen, Epen en Slenaken 
aan de parochianen informatie worden verstrekt over de situatie van en in 
de parochies. Het zal dan niet alleen gaan over bijvoorbeeld de financiën 
en de kerk en andere gebouwen, maar ook over de betrokkenheid van de 
vele vrijwilligers in de parochie. Speciale 
aandacht zal er zijn voor de veranderingen in de 
organisatie van de parochies en van de priesters 
in de parochies in het dekenaat Gulpen. Na een 
pauze is het de bedoeling om samen in gesprek 
te gaan met de parochianen over hoe zij zelf de 
hedendaagse situatie in hun parochie ervaren. 
Het kerkbestuur en het pastoraal team zullen 
daarbij graag ook ideeën, suggesties en eventuele wensen vernemen voor 
verbeteringen en/of aanpassingen om de parochies levensvatbaar te 
houden. Nadere informatie volgt nog in de weekbladen. Alle betrokkenen 
en geïnteresseerden zijn van harte welkom. 
Pastoraal Team en Kerkbestuur EMS 

Bedevaarten naar Lourdes in 2023… 
Ook dit jaar zal er de mogelijkheid zijn om deel te nemen 
aan een van de bedevaarten naar Lourdes. De plaats waar 
Maria verscheen aan het klein, arm en ziek meisje 
Bernadette Soubirous. De plaats waar tot op heden jaarlijks 
miljoenen mensen naar toe trekken om kracht en troost te 
putten, om dankbaarheid te brengen bij de grot. 
De reizen vinden plaats in de maanden mei en september en worden 
georganiseerd door het Huis voor de Pelgrim. Onze pastoor en kapelaans 
zullen ieder een bedevaart begeleiden. 
Neem voor meer informatie contact op met deken Bronneberg of kapelaan 
Marthoma. 
Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon 

De Wereldjongerendagen zijn een driejaarlijkse meerdaagse 
internationale jongerenbijeenkomst. De paus nodigt 
jongeren van de hele wereld uit om samen hun geloof te 
delen en te vieren!  De Wereldjongerendagen willen aan 
jongeren een universele kerkervaring aanbieden; ze staan 
open voor iedereen. Samen vieren jongeren het geloof met 

miljoenen anderen van over de hele wereld. Wat een feest! 
Dit jaar zullen deze plaatsvinden in de Portugese hoofdstad Lissabon van 1 
– 6 augustus. Informatie?  
Zie: https://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/wjd 

NIEUWS PAROCHIE, EMS & DEKENAAT GULPEN

https://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/wjd
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Communievoorbereiding van start… 

Leo Jaspers: Op onze Mechelse basisschool Witheim zijn de voorbereidingen gestart voor het 
ontvangen van de Eerste Heilige Communie door de leerlingen van groep 4. Kapelaan Marthoma en 
koster Lei Koonen zorgen voor de geloofsinhoudelijke lessen en vanuit het onderwijsteam tekent 
leerkracht Connie Hendrix-Senden, samen met duo-collega Renate Hesdal, voor de noodzakelijke 
coördinatie tussen de kerkvertegenwoordigers, ouders en leerlingen.  
  
Connie (32 en moeder van twee zoontjes) woont in Eys en is al vier jaar als parttimer werkzaam aan 
basisschool Witheim. Zij runt nu samen met Renate Hesdal groep 4 en fungeert al die werkzame 
jaren op Witheim mede als aanspeekpunt voor de 
Communievoorbereiding. Zelf heeft ze ook affiniteit met 
het kerkgebeuren en treedt in haar eigen parochiekerk in 
Eys op als kerkvrijwilliger in de rol van lector. In 
vroegere tijden zorgde de klassenleerkracht, in 
samenspel met de parochiegeestelijke, voor de 
communievoorbereiding. Had Connie dat ook niet graag 
zo gewild? “We leven helaas in een tijdbeeld, waarin 
steeds minder ouders zich geroepen voelen om hun 
kinderen de Eerste Heilige Communie te laten 
ontvangen. Reden waarom gekozen is voor het varen van 
een andere schoolkoers. We hanteren nu de methode 
‘Alles in Een’ en daarin zit ook een thema van acht weken 
waarin de wereldgodsdiensten aan bod komen en dat is 
het. Dan wordt wel aandacht besteed aan de katholieke 
feesten als Pasen en Kerstmis, maar vertaling naar 
vieringen in schoolverband vinden niet plaats. Er is 
onvoldoende ruimte om dieper en langer op het 
katholieke geloof in te zoomen. Wil je dat dus goed 
doen, moet dat ná schooltijd gebeuren en de huidige schooltaak is toch al zo veelomvattend, dat je 
dit niet van iedereen mag vragen”, lucht Connie haar onderwijshart.  
  
Reden waarom de huidige katholieke scholen ervoor kiezen de opleiding voor de Communie door de 
kerkvertegenwoordigers te laten doen ná schooltijd. In Mechelen betekent dit dat er op 
vrijdagmiddag, als voor groep 4 de lesdag er om 12.00 uur opzit, nog een uurtje door de 
communicantjes aan wordt vastgekoppeld en wel van 12.30 – 13.30 uur. Voor Connie en haar duo-
collega blijven als taken over ervoor te zorgen voor het beschikbaar stellen en eventueel in 
gereedheid brengen van een leslokaal, het verzorgen van een goede communicatie tussen ouders, 
leerlingen en kerkvertegenwoordigers én het begeleiden van de communicantjes tijdens de 
voorstellingsmis (zaterdag 15 april) en de dag waarop de Eerste Heilige Communie (pinksterzondag 
28 mei) wordt ontvangen. Dit jaar zullen dat in Mechelen acht kinderen zijn en wel vier uit 
Mechelen, twee uit Nijswiller, één uit Eys en één uit Sippenaken. Voorwaar geen groot aantal. “Neen 
dat klopt, maar we beschikken dit jaar wel over een relatief kleine groep   vier van slechts 14 
leerlingen. Toch vrees ik dat steeds minder communicantjes in beeld komen. Is toch wel een punt van 
geloofszorg, waarop ik nu ook geen duidelijk antwoord weet”, peinst Connie. Zij is van mening dat 
de school vooral aandacht moet schenken aan het in praktijk brengen van ‘onderlinge 
verdraagzaamheid’, in principe toch een zeer voorname christelijke deugd. Volgens haar doet de 
school al veel op dit vlak en heeft ze het gevoelen dat ook leerlingen met een ander geloof er zich 
prettig voelen. “Laten we dat vooral blijven koesteren en er op Pinksterzondag een mooi 
Communiefeest van maken”, besluit Connie optimistisch. 
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